
Wandelweekend Almen. 
  
Afgelopen weekend was het jaarlijkse wandelweekend, de locatie was deze keer in 
Nederland. 

 
  
Vrijdagmiddag was het inchecken bij Hotel Landgoed Ehzerwold, in Almen waar we 
vriendelijk werden ontvangen aan de receptie. 
En kregen we een muntje voor een gratis kopje koffie of thee.  
Na het nuttigen van onze consumptie, het droppen van de bagage in de kamers van 
IJsselstede, eventueel omkleden, werd het startsein voor de wandeling gegeven. 
  
Na vertrek vanaf het hotel ging het via de weg richting voet-fietspad waarbij we vrij zicht 
hadden en de ophaalbrug over de Berkel zagen liggen. Een idyllisch plekje. 
Langs het Twentekanaal gewandeld richting het Jaspermansbos, aangelegd in 2004  en 
bekend om de vele soorten bomen. 
  

 Langs de oevers van het riviertje de Berkel bij Lochem zijn we richting 
het Staringkoepeltje gewandeld. Rond 1850 was dit eigendom van de 
jongste dochter van de dichter A.C.W. Staring. Zij verbleef hier in de 
zomer maar woonde in Den Haag 
Naar het schijnt heeft dichteres Henriette Roland Holst hier veel 
inspiratie opgedaan en de vertaling geschreven voor de bekende 
‘Internationale’.  Naast dichteres was ze politiek actief als religieus 
socialiste. Door Dim werd het lied moedig ingezet maar helaas slechts 
door enkelen meegezongen. Natuurmonumenten heeft in 2004 de 
theekoepel in oude luister hersteld en opengesteld voor publiek.  
  

Nadat vrijwel iedereen de binnenkant van de koepel bekeken had, zijn we met het 
trekpontje in kleine groepjes over het water naar de overkant 
getrokken. 
Het is iedereen gelukt om droge voeten te houden.  
 
Rond half vijf waren we terug bij het hotel en na een drankje op 
het terras werd het tijd om ons om te kleden voor het diner. 



Om zeven uur konden we aantreden voor het buffet, waar de kok rondliep en de vragen  
over de gerechten uitvoerig beantwoordde. De keuze was teveel om op te noemen en vooral 
de toetjes moesten het ontgelden, overheerlijk!!  
  
Met een voldaan gevoel was iedereen al snel richting bed, er moest tenslotte de volgende 
dag weer gewandeld worden. 
  
Zaterdagmorgen was het ontbijt vanaf 7 uur en op enkele vroege vogels na, waren de 
meeste toch rond 8 uur aanwezig. Ook het ontbijt was zeer verzorgd. 
Het zonnetje scheen en het beloofde een prachtige dag te worden. 
Om half tien was de aftrap waarbij het eerste gedeelte door het parkbos van buitenplaats de 

Ehze en waarna koers gezet werd richting het buitengebied van 
de Almen. 
 
Onderweg richting de Spitholderbrug( een zeer interessante plek 
voor de historie van Waterschap Rijn/IJssel betreffende een 
strijd tussen Zutphen/Deventer) zagen we in het struikgewas een 
beeld van een ietwat ‘gevulde’ zwemster in badpak staan. 

Deze dame blijkt onderdeel te zijn van “die Badenden”, een project wat symbool staat voor 
de Duits-Nederlandse samenwerking en er zouden meer van dit soort beelden langs de  
Berkel staan.  
Onze zwemster staat overigens niet meer op gemeentegrond omdat ze 
kennelijk het zicht vertroebelde bij het nemen van foto’s vanaf de brug 
richting het Berkeldal.  
Een particuliere familie is zo vriendelijk geweest om de Badende asiel te 
verlenen, daarom staat ze nu iets verder van het water. 
 
Rond 1 uur hadden we, als verassing de lunch in de kantine van de 
camping Bospark de Reehorst. De keuze uit een groentesoep of komkommer-courgette 
soep, broodje ham of kaas, vergezeld van een kopje koffie of thee. 
Ofschoon de lunch prima was, werd Arie gemist, om maar niet te spreken van zijn super 
verzorgde lunches. 
  
Na de lunch werd de groep gesplitst 
Marije en man gingen terug i.v.m. verplichtingen elders. 
1 groep ging voor de 8 km en de andere voor de 12 km. 

 
 Groep 1 ging richting Velhorst. Wij zijn via een gammel vlonderpad gelopen 
naar Kienveen, kenmerkend vanwege de diersoorten en bijzondere planten. Per 
begin oktober wordt het vlonderpad vervangen door een wandelpad. Weer 
volop genoten van de mooie omgeving en het bijzonder goede weer. 
 

Groep 2 heeft een lus meer gelopen in vergelijking met groep 1 en kwam een uurtje later 
aan op locatie en was ook aan een drankje/borreltje toe.  
Douchen/verkleden en weer erg benieuwd wat er stond uitgestald in het restaurant, heerlijk 
gaan dineren.  



In tegenstelling tot gisteren waren heel veel mensen aan tafel gaan zitten om een spelletje 
te doen of nog wat na te kletsen. Ongetwijfeld ook een aantal mensen die de kamer hadden 
opgezocht om wat te kunnen lezen/tv te kijken. Rond 12 uur waren de meesten richting 
kamer vertrokken. 

 
Zondagmorgen werd er verwacht dat de koffers en 
tassen waren ingepakt en we uitgecheckt waren en 
afgerekend hadden bij de receptie voor vertrek laatste 
wandeling. Weer een heerlijk ontbijt genoten en op weg 
zijn we weer zo rond de klok van 10.00 uur. 
Wij hebben nogmaals kunnen genieten van de mooie 

natuur en zagen de reigers en ooievaars in beduidend minder aantallen als op zaterdag toen 
we de route andersom liepen. 
 
De wandeling bracht ons bij een bruggetje met een 
spreuk:  
Eens was het anders hier ter stee 
Wanneer een voort den weg doorsnee 
En ’t bruggetje naast die voort geleid 
Den smaad droeg van zijn nieuwsgierigheid. 
Almens weerstation gaf aan:  
 
 Steen beweegt niet  = windstil                    steen is wit                  =sneeuw 
 Steen beweegt          = wind                         steen is onzichtbaar   =dichte mist 
 Steen slingert hard    =storm                       steen is onder water  =stormvloed 
 Steen is nat                 =regen                        steen is gevallen         =aardbeving 
 Steen is warm             =zonnig                      steen is weg                 = gejat bel 112 
 Steen is ijskoud          =vorst 
 
Onder twee hooimijten was er ruimte gemaakt voor houten kistjes voorzien van appels en 
appelmoes uit eigen boomgaard. Euromunten in het busje graag! 
 
De weg vervolgd naar het witte bruggetje langs het maisveld en richting hotel waar we zelf 
weer de lunch konden samenstellen en er zelfs een eitje werd gebakken om vervolgens op 
het terras, heerlijk in het zonnetje te nuttigen. 
 
Voor vertrek heeft Ton namens ons allen de organisatie bedankt voor 
hun inzet, waarmee duidelijk werd dat er een einde was gekomen 
aan dit wandelweekend en eenieder weer huiswaarts ging. Een 
jaartje wachten maar weer en hopen dat we allemaal weer van de partij 
zijn. 
 
Groetjes, 
Nellie 
 


