Tweede clubfeest op zaterdag 16 mei 2009

Uiteindelijk hadden we van 27 personen de melding dat ze ’s avonds bij de BBQ aanwezig zouden
zijn. Ik moet eerlijk bekennen dat het aantal me wat tegenviel, temeer omdat we al op de ALV in
februari gezamenlijk deze datum hadden bepaald.

Maar laat ik vooraan beginnen.

Zoals aangekondigd werd iedereen rond 14.30 uur verwacht in Heeze. Sommigen waren te vroeg,
enkelen later maar er was genoeg koffie en keuze uit heerlijke vlaaien voor iedereen. Zelfs na
terugkomst van de wandeling waren er nog enkele grote punten voor de echte liefhebbers! Annie
van de Ven en Hans van Erp waren helemaal vanaf Nuenen komen lopen, en er waren er gezellig op
de fiets zodat er voldoende parkeergelegenheid was voor de auto’s. Cor had aan de hand van de
knooppuntennetwerkkaart een mooie route over de Groote Heide uitgestippeld van 9.5 km. Ans en
Jacques Franssen liepen ook mee, maar waren ’s avonds verhinderd. Het was prachtig wandelweer
en pas tegen het einde van de wandeling kwamen enkele dreigende wolken opzetten, maar regen
hebben we niet gehad. Wij vonden wel dat de knooppunten- en routepaaltjes minder goed dan door
ons in Nuenen waren uitgezet.

Vanaf 18.00 uur druppelden de deelnemers aan de BBQ langzaam aan binnen in het clubgebouw van
LONU. Het gezelschap werd uitgebreid met Mia Smits en later kwam Helma ook nog een glaasje
drinken; zij hadden ’s middags andere vrijwilligerstaken te vervullen. Er waren handen genoeg om
rond 22.00 uur de locatie nagenoeg opgeruimd te kunnen verlaten. Enkelen konden we blij maken
met een pakketje etenswaren voor thuis.

Ik heb de volgende dag in plaats van te gaan wandelen de finishing touch aan het
clubgebouw gegeven. Wij kijken al met al terug op een mooie invulling. Er was ruim voldoende te
eten en te drinken, en ook de vegetariers kwamen ruimschoots aan hun trekken.

Gezien de reacties denk ik dat het een goede formule is, en dat we volgend jaar elkaar zeker op een
derde feestje zullen ontmoeten.

Willy van Dijk



