
Clubfeest 2010 

Op 12 juni reed ik met de auto –en met mijn clubpolo aan- naar de zorgboerderij ‘de Krakenburg’ om daar mijn 

eerste wandeling in clubverband sedert lange tijd te proberen. Ik koos voor deelname aan de derde groep die 

rond 8 km zou gaan wandelen. We waren met 8,en die hiervoor kozen. Als ik het wel heb waren er voor de 10 km 

ook 8 en voor de 12 km 4 deelnemers. Na de koffie met appelgebak konden we even na 3 uur gaan stappen. Het 

was prachtig wandelweer; stevig windje maar zonnig. Omdat ook Richard Verhoeven voor de eerste keer weer 

meeliep heb ik later tegen het einde een lusje samen met hem niet gelopen. Tegen 5 uur waren we weer terug en 

trakteerden we onszelf op een pilsje. Al met al viel het mij niet tegen; na onze vakantie – we gaan 20 juni naar 

Südtirol- kom ik hopelijk/ waarschijnlijk wel wat vaker meelopen. Even na 6 uur meldden Ans en ik ons bij het 

LONU clubgebouw. Samen met medebezoekers de partytent opgezet om zonodig boven de BBQ te plaatsen; 

gelukkig bleef het droog en was dat dus niet nodig geweest. De BBQ bood keuze uit drie gerechten en de 

bijlagen waren toereikend. Jammer dat van de rode wijn net iets tekort was ingekocht. Mij viel de opkomst- zowel 

’s middags als ’s avonds- tegen; er waren er nog geen 30 mensen opkomen dagen; dat was toch echt niet alleen 

de schuld van Guus Meeuwis?. En de datum is nog wel op de ledenvergadering afgetikt en gecommuniceerd. 

Voor het bestuur wellicht een evaluatie/agendapunt? Jammer want het was toch echt leuk en gezellig; zie als 

bewijs de foto’s die ik nam. Met wandelgroet, mede namens Ans, Willy 


