Clubfeest 2011

21 mei 2011 hadden we weer onze jaarlijkse feestdag.

Het was een stralende zaterdag en we zijn s,middags bij elkaar gekomen in t, wasven in
tongelre.Verzamelen onder de grote parasol hebben we genoten van koffie met
gebak.Daarna werd er gewandeld, je bent tenslotte een wandelclub.

Niet iedereen liep mee maar dat mocht de pret niet drukken.Een medewandelaarster werd
zelfs op de fiets aangereden door een scootmobiel, fiets in de prak en scootmobiel-persoon
verdwenen.Gelukkig viel de valpartij mee maar leuk was het niet.

Na de wandeling zijn we met z,n alle naar het clubhuis van de LONU gegaan en daar stond de
b.b.qg. al klaar.De b.b.q. was keurig en zag er geweldig uit.Voor elk wat wils en niemand is
met honger naar huis gegaan.

Het was een leuke middag en avond.De gene die dit georganiseerd hebben: alle lof en
harstikke bedankt.

Jammer dat er niet al te veel deelname was onder de leden.Volgend jaar misschien.?
Groetjes Helma Engelenburg



