Wandelen/fietsen voor muziek 2012

Alle goden waren ons goed gezind. Prachtig weer, prima wandelweer.

Mooie route, grote deelname van leden van WSV.

Met z'n zessen gestart voor de 40 km (Anja, Cor, Fred, Hans, Helma en Roy).

Bij de pannenkoekenpost na ongeveer 23 kilometer sloten zich weer 7 wandelaars aan (Ans,
Gertje en Harrie, Mia en schoonzus, Hildegard, Sjaak).

Bij de ijsjespost werd de groep alsnog uitgebreid met Inge en Marije, zodat 15 wandelaars,
zingend, een warm applaus van vele fietsers in ontvangst konden nemen.

Onderweg werd mij gevraagd voor de hoeveelste keer ik deze tocht liep?

Ik wist het niet meer dus ben ik gaan zoeken. En ik vond nog foto’s uit 2003 en toen droeg
een shirtje met een grote 5 erop. Het eerste lustrum.

Tel maar door. Nu dus voor de 14e keer.

Volgend jaar, ook dus voor WSV, het 3e lustrum.

Hans



