Grenzeloze tocht van 28 december 2007

Met het onderstaande relaas wil ik jullie even bijpraten over de grenzeloze tocht die wij liepen op 28 december jl.
Wij dat zijn Trix Vossen, Ans Fransen, Dim Kramer, Hans van Erp, Cor en Jacques Donkers en ik voor de
tweemaal 12 en Marije van Erp, Elly van Melis en Maria Verhaegh voor een enkeltje van 12 km. Het beloofde een
mooie wandeldag te worden ondanks eerdere wat sombere weersverwachtingen. Van het vertrekpuntbij het van
Gogh Documentatiecentrum gingen we om even na 8.30 uur met drie auto&#x0092s op pad. Behalve Cor reden
Dim en Ans zelf omdat ze niet zeker wisten wat ze zouden gaan lopen en het gezelschap van Marije ging wat
later zelfstandig op pad. Na het inschrijven en wat andere plichtplegingen gingen we precies om 9.30 uur op stap.
We spraken af dat we bij elkaar zouden blijven en dat we in eerste instantie zouden gaan voor de route van 12
km ( deze was volgens de beschrijving echter 12,760 m) Nadat we ongeveer een uurtje in een redelijk tempo
hadden gewandeld brak het zonnetje zelfs door. Het was overigens veel beter te doen dan in vorige jaren toen we
ofwel met hele natte en modderige ofwel heel gladde paden te doen hadden.

Om precies 11.00 uur waren we hij de eerste rust in het stadion van Lommel. Om 11.20 uur gingen we weer op
stap; om 12.00 uur waren we bij de splitsing van 12 of 15 km. We bleven bij ons besluit om de 12 km te gaan.
Daardoor waren we om 12.15 bij de rust in de Parochiezaal van Heide- Heuvel. Hans had nog even contact met
Marije maar het zou te lang duren eer die daar waren daarom vertrokken we om 12.45 uur voor de terugweg van
12 km ( maar feitelijk 13.430 m) De groep bleef compleet en bij elkaar.

De groep van Marije zou met de pendelbus teruggaan en eerder naar huis terug keren. Onderweg bij het kanaal
zagen we de drie dames aan de overkant op weg naar de finish.

We pauzeerden van 14.00- 14.25 uur bij de eerste rust (op 6.1 km) weer in het stadion. Ondertussen ging ik toch
merken dat het licht geaccidenteerde terrein me meer moeite kostte dan het lopen op viakke wegen. Het tempo
werd door mij daardoor enigszins gedrukt. Maar om 16.00 uur konden we ons toch afmelden bij de inschrijfpost
op de Camping de Zwarte Bergen in Luyksgestel. Daar trakteerden we onszelf( we liepen tenslotte toch maar
weer mooi 26.2 km) op een Trappist van de tap en reden daarna richting Nuenen. Als gemiddelde
wandelsnelheid rekende ik voor de respectievelijke stukjes uit: 5.5 km, 5.0 km, 4.9 km en 4.6 km per uur .Om
17.15 uur kon ik me weer bij ( de een beetje ziek zijnde ) Ans melden.

Het was ideaal wandelweer dat bleek ook wel uit de opkomst. Volgens de publicatieborden waren er in
Luyksgestel 833 betalende wandelaars en in Heide Heuvel stond de teller om 12.00 uur al op ruim 900
deelnemers. Wellicht leidt dit verslagje er toe dat we volgend jaar- in echte WSV Nuenen shirts- met een groter
gezelschap zullen gaan deelnemen?

Willy

Dank je Willy voor het uitgebreide verslag.

Wat nog eraan toe te voegen? Misschien het volgende:

Omdat wij, Maria, Elly en ik veel later zijn gestart was ook onze aanlooproute langer!!! Onderweg hebben we stil
gestaan om een viucht staartmezen te bewonderen, enkele zeer grote paddestoelen en natuurlijk de kersstal ...
Bij terugkomst stond de bus klaar voor vertrek en vanaf de slagbhomen bij de camping was het zeker weer 1 km
tot de auto...

Jullie voelen het al??? Wij zijn toch gegaan voor in totaal 15 km!!! We hebben nog lekker thee gedronken bij
Maria. Volgend jaar weer...

Marije



