
Lichtjesroute 2010 

Ook in 2010 hebben we als afsluiting van het zomerseizoen en aankondiging van het 

winterseizoen een gedeelte van de lichtjesroute in Eindhoven gelopen. De opkomst bedroeg 

17 mensen, waarvan 16 leden van de WSV Nuenen. Het weer was bijzonder goed en 

iedereen had er zin in! 

Dit jaar zijn we, na enig vooronderzoek door Joke en Susanne, gestart in de Frankrijkstraat. 

Aldaar konden we onze fietsen achter slot en grendel stallen. Via de Kloosterdreef zijn wij 

richting Drents Dorp gelopen om langs de Zwaantjes en Halve Maantjes even te stoppen bij 

Circus Renzzz . Ik ben benieuwd hoe dit er volgend jaar uitziet want de oude fabriek waar dit 

circus is opgesteld, wordt momenteel grondig verbouwd o.a. door Piet Hein Eek (Nederlands 

ontwerper uit Geldrop, bekend van de sloophoutmeubelen). 

Daarna zijn we in een passend tempo door het “spokenbos “ (Philips de Jong park) gelopen 

en langs de houten huizen waar drakenhoofden de wacht houden. Na de Pieter 

Zeemanstraat zijn we de Boschdijk overgestoken om de vijver op te zoeken. Onder het genot 

van een beker koffie en het oorverdovend geknetter van 2 dozijn motorrijders hebben wij de 

vijver bewonderd. Ik denk dat deze vijver voor veel mensen het hoogtepunt in de route is: 

het is er in elk geval altijd gezellig druk! 

Nadat we een enkel wandellid hebben kunnen weerhouden om de wandelschoenen aan de 

wilgen te hangen om achterop bij een van de motorrijders verder te gaan zijn we om de 

vijver gelopen. Tenslotte zijn we over de Boschdijk teruggelopen richting ons vertrekpunt. 

Op de Kloosterdreef hebben we onder het genot van een drankje bij Dancemasters 

Verspaandonk de wandeltocht afgesloten. 

Ik heb genoten van deze tocht. De afstand was goed (8 km), het tempo aangenaam, het 

weer uitmuntend en het gezelschap gewoon gezellig! 

Dus als je denkt dat lijkt me wel wat, dan ben je van harte uitgenodigd voor 2011! 

Susanne 


