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Website 
Allereerst even aandacht voor de website. Reina onderhoudt deze met veel vaardigheid en 
enthousiasme. Maar we denken dat niet iedereen dit te zien krijgt. 
Als je de oude URL intikt of nog onder een shortcut hebt staan dan zie je niet de laatste stand van 
zaken maar een oudere versie. 
Dus ga naar: www.wsvnuenen.nl (zonder dse!). 
 
Wandelweekend 
We kunnen terug kijken op een zeer geslaagd wandelweekend. We hebben stevig geklommen, 
flinke wandelingen gemaakt, genoten van prachtige uitzichten over meren en hoogvlaktes. Er is 
ook een boottocht gemaakt. Zelfs de weergoden waren ons gunstig gezind, dat kwam 
waarschijnlijk door het aanstekelijke enthousiasme van onze wandelaars. Als je er niet bij was heb 
je echt iets gemist, lees het verslag van Reina maar aan het einde van de nieuwsbrief. Op onze 
site http://www.wsvnuenen.nl/inzendingen.html heeft ze er ook al foto's op gezet! 
 
Vincentwandeling 
Wie gaat ons meehelpen deze wandeldag weer tot een succes te maken. De organisatie kan nog 
wel wat vrijwilligers gebruiken. Er wordt vooral gezocht naar mensen die met zijn tweeën* op de 
zaterdag een route uit gaan pijlen en op de zondag deze route onderhouden en na afloop de pijlen 
weer ophalen. 
* Liefst mannen met hun echtgenotes of een (volwassen) zoon of dochter. Ze hoeven beslist geen 
lid van WSV te zijn, iedereen is welkom! 
Meld je aan bij Cor: cordonkers@onsnet.nu of 06-55343830 
We verwachten dat onze leden die geen vrijwilliger zijn die zondag allemaal een van de routes 
komt wandelen. Liefst in clubtenue. 
Let Op! Zondag 27 september vervalt de reguliere thuiswandeling vanaf de Lissevoort! 
 
Lichtjesroute 
Op woensdag 30 september lopen we ter afsluiting van het zomerseizoen het zuidelijke deel van 
de lichtjesroute. Inmiddels hebben jullie de uitnodiging ontvangen. 
 
Fietsen voor Muziek 
We hebben geen aanmeldingen ontvangen voor FvM. We lopen dit jaar dus niet mee. 
 
Onderhoud wandelroutenetwerk 
Op zaterdag 10 oktober gaan we het wandelroutenetwerk weer nalopen en op orde brengen. 
Houden jullie deze datum alvast vrij in de agenda. Een gerichte oproep volgt nog. 
 
Data om te noteren: 
Vincentwandeling: zondag 27 september 2015 
Lichtjesroute: woensdag 30 september 2015 
Onderhoud wandelroutenetwerk (najaar): zaterdag 10 oktober 2015 
Algemene ledenvergadering: zondag 14 februari 2016 
Onderhoud wandelroutenetwerk (voorjaar): zaterdag 2 april 2016 
Clubdag: 16 april 2016 
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Verslag van het wandelweekend 2015 

O wat was de weersvoorspelling slecht voor ons wandelweekend in Simmerath-Rurberg in de Eifel! 95% kans 
op neerslag, maximum temperatuur van 15 graden en dat 3 dagen aan een stuk! Dus gingen we 
vrijdagmiddag gewapend met bescherming tegen regen en kou op pad, ons schrap zettend tegen de 
ontberingen die mogelijk zouden volgen. Vooralsnog was het droog. We startten meteen steil omhoog en 
...omhoog en ...omhoog. Alle kou was meteen uit onze lijven verdwenen. De beste klimmers gingen voorop  
en enthousiast als ze waren, gingen ze maar door en door. Wat ontmoedigend voor de rustigere klimmers in 
de groep. Een beklimming met tussenstops om te verzamelen, uit te puffen en te genieten van het mooie pad 
dwars door de bossen, was fijner geweest. Eenmaal boven en weer op adem gekomen, wachtte ons een 
prachtig uitzicht op de fraai gevormde Rursee. Wonder boven wonder bleef het die hele middag droog. De 
zon kwam zelfs af en toe te voorschijn... Op het terras voor ons hotel Paulushof genoten we na van een 
welverdiend drankje. 

Zaterdag vertrokken we in miezerig weer. Nu eens ongeveer droog, dan wat gemiezer, dan weer wat natter... 
Toen we ons allemaal toch maar in het plastic gehuld hadden, stopte de nattigheid. De rest van onze 
wandeling bleef het droog! Hadden we verdiend zeker... We wandelden weer door de bossen, helling op en 
helling af. Je kon wel merken dat dit een veel meer toeristisch gebied was dan waar we andere jaren 
wandelden. We waren nu niet de enigen die daar op pad waren en de wandelpaden waren ruim en vaak met 
stenen verhard. 

Via Wollseifen, waar we de kerk bekeken, bereikten we na wat gezoek, ons doel van de ochtend: de 
voormalige kazerne Vogelsang. Buiten aan tafels konden we onze meegebrachte lunch op eten. Want anders 
dan andere jaren dit keer geen uitgebreid lunchbuffet. Aanvoer van de heerlijke broodjes, de dranken, het fruit 
en de diverse soorten beleg was onmogelijk gemaakt doordat auto's in "Naturpark Eifel" geweerd worden. 
Jammer, maar het lunchpakket van het hotel smaakte ook goed.  
Toen kwam de zon er ook nog bij, wauw. 

Met gevulde magen gingen we weer op pad. Echter zonder Krystyna. Zij wilde meer te weten komen over 
deze kazerne en zou op eigen gelegenheid terug keren naar het hotel. De bedoeling was via een andere 
route Wollseifen weer op te zoeken. Maar hier ging het mis: Dim had zijn GPS in het hotel laten liggen en 
ineens liepen we weer op dezelfde weg die we op de heenweg ook gelopen hadden. Een lichte verzwaring 
van de wandeling. Deze weg was veel heuvelachtiger dan de geplande.  

En toen bereikten we de hoogvlakte. Prachtig weids, geel en groen gras, in de verte bomen, dalen met 
verspreide dorpjes. Mooi! Er stond hier wel een straffe wind. Keurig op tijd kwamen we in Einruhr aan voor de 
boot naar ons hotel. Bij de aanlegsteiger deed Dim een ontdekking: zijn GPS in het borstzakje van zijn 
overhemd!!! 

Donkere wolken pakten zich samen. De wind nam toe. We zaten kleumend op het bovendek, maar hielden 
stand. Veel te leuk om ook een stukje te varen! Een verrassend einde aan een lange stevige wandeling. Een 
totaal van 23 km in zeer heuvelachtig terrein!!!  

Na het diner deden Marjo en Tonnie spontaan een sketchje, waarbij ze wandelgenoten goedmoedig op de 
hak namen. Heel erg grappig! 

Zondagochtend waren we al weer toe aan onze laatste wandeling van dit wandelweekend. De organisatoren 
hadden besloten, na de zware zaterdag, een rondje door het dorp en langs het meer te plannen. Goed idee 
om de diverse gehavende voeten wat te ontlasten. 
Na de stevige bonensoep met brood gingen we huiswaarts. Einde van een heel gezellig en sportief weekend 
in een mooi hotel, prachtig gelegen aan de Rursee. 

Rest mij nog Cor en Jan heel hartelijk te bedanken voor hun goede locatiekeuze, dichtbij huis en toch zo 
anders. En als allerlaatste, om het extra te benadrukken, wil ik de voorlopers Hans en Marije, Dim, Helma en 
Dirk heel hartelijk bedanken voor het jaar in jaar uit plannen en voorlopen van de diverse routes en het 
begeleiden van ons, wandelaars, door de meest gevarieerde natuurgebieden. We hebben genoten van wat 
jullie voor ons met zoveel enthousiasme bedacht hebben. Geweldig! Bedankt! 

Reina 


