
Clubdag 

 

Traditiegetrouw hebben we de clubdag gehouden met in de middag een wandeling en 's avonds een 

gezellig bijeenzijn in het LONU clubgebouw. 

 

De organisatie had dit jaar de Vresselse hut als uitvalbasis voor de wandelingen gekozen. En dit bleek 

een goede keuze. Het Vresselse bos is schitterend met veel water en prachtige natuur. De wandeling 

was zo gekozen dat we rond het ven "de Hazenputten" liepen.  Een wonderschone omgeving waar je 

op sommige stukken alleen het fluiten van de vogels hoort. Ik heb in ieder geval weer een nieuw 

wandelgebied ontdekt. (Vergeet ik te vertellen dat we uiteraard met koffie en gebak in de Vresselse 

hut zijn begonnen). 

 

Rond half zeven druppelden de deelnemers het LONU gebouw binnen waar we meteen werden 

voorzien van koffie en fris of een meer alcoholhoudend drankje. De cateraar kwam  al snel aanzetten 

met heerlijk geurende chafing dishes. En even later stond er al weer de bekende rij wandelaars met 

een bord en mes en vork in de hand. Het eten smaakte allen goed, gezien een uurtje later vrijwel alles 

op was. Gelukkig zat er niemand hongerig te kijken dus de hoeveelheid was ook goed ingeschat. 

Een achtergrondmuziekje was niet nodig, iedereen kletste er lustig op los. 

Ik had mij voorgenomen om de film van het wandelweekend op de achtergrond te laten afspelen. 

Echter ging iedereen er eens goed voor zitten. Het commentaar op zich zelf en zeker op anderen was 

niet van de lucht. Dit gaf weer gespreksstof voor de rest van de avond. 

Het was weer een gezellige doe en geniet dag. Ik kan je van harte aanbevelen volgend jaar mee te 

doen. Aangezien het bestuur deze keer de eigen bijdrage van € 15,- naar € 10,- had teruggebracht 

hoeft  dat voor niemand een belemmering te zijn. Ik ben in ieder geval weer van de partij! 

 

Dim 

 


