Clubfeest 2014

Het clubfeest vond dit jaar plaats op 5 april, vroeger in het jaar dan eerdere jaren, maar aan het weer
was het niet te merken, prachtig zonnig terrasweer.

Om 14.00 uur werden we verwacht bij het paviljoen in de Genneper Parken.

Na het nuttigen van een kopje koffie of thee en een stuk appeltaart met slagroom gingen we in 2
groepen op weg voor een wandeling door het prachtige gebied. Voor velen was dit een eerste
kennismaking met dit stukje groen in de stad Eindhoven.

Na afloop werd er volop na- en bijgepraat op het terras.

Daarna vertrok eenieder op eigen gelegenheid naar het Lonu clubgebouw waar het buffet al gereed
stond. Indonesisch dit jaar, verzorgd door de Nuenense vestiging van Indonesia. Lekker en ook volop
variatie voor iedereen. Na het nuttigen van een wijntje, fris of een biertje werd de avond afgesloten
met een kopje koffie.

Voldaan ging iedereen rond half 10 richting huis, nadat er eerst gezamenlijk werd opgeruimd en
afgewassen. ledereen bedankt hiervoor.

Een geslaagde clubdag 2014.

Voor het middagprogramma telden we 33 wandelaars en aan het avondprogramma namen 25
personen deel. Volgend jaar hopen we op zeker zoveel deelnemers voor een leuke middag/avond.



