Verslag wandelweekend 2007

Voor een beperkt aantal WSV Nuenen leden klopt de titel niet want wij gingen al op woensdag de 29e naar het
hotel in Bierenbach. We vertrokken zo rond 10.00 uur met goed weer en goede zin. Na een koffiepauze bij de
Raststatte Ohligser Heide West en een hapje in een Imbiss in Wiehl waren we rond 14.00 uur bij het hotel.

Daar troffen we Willemien en Ad die de eerste dagen zouden fietsen. We spraken af dat we om 19.00 uur
gezamenlijk zouden tafelen. Samen met Marije en Hans die onderweg waren vanaf Tsjechié. ( Ik schreef een
korte notitie om hen te vertellen waar we zouden zitten maar dat werd hen helaas niet aangereikt).

Omdat het lekker wandelweer was lieten we de boel de boel en liepen we ( Helma en Dirk, Ans en Nel en ik ) via
een mooie route via het gehucht Unter der Hardt en in de richting van Spreitgen naar het Natur Denkmal “Dicke
Steine” en genoten op het terras van Holsteinsmiihle in het zonnetje van een heerlijk getapt biertje. Onderweg
maakte ik de medewandelaars attent op de uitkijktoren en kasteel Homburg in de verte waar we met de
zaterdagwandeling langs zouden komen.

Opfrissen in het hotel, daar bleek onze Wanderfiihrer Dieter aanwezig om de details van de komende dagen nog
even door te nemen. Dat gedaan onder het genot van een drankje; desgevraagd naar een wandelsuggestie voor
de volgende dag adviseerde hij met de auto te gaan naar Marienberghausen en daar de route A2 te gaan
wandelen. Het driegangen diner vonden we alle negen lekker en weer veelbelovend voor de komende dagen. We
spraken af dat we de volgende morgen op tijd zouden ontbijten.

Het was gelukkig maar een klein stukje rijden met de auto( maar te ver om vanuit ons hotel te vertrekken).
Marienberghausen bleek een leuk plaatsje; op de geadviseerde parkeerplaats achter hotel Zur Alten Post en
tegenover de Sparkasse zetten we de auto en oriénteerden ons voor de route op het publicatiebord.

Bij het hotel kregen we — onder de belofte dat we daar zouden lunchen — een wandelkaart ter leen zodat we ons
goed konden oriénteren ( Later bleek aan de achterzijde van onze eigen wandelkaart deze route ook te staan!).
Het was een hele mooie en gevarieerde route met mooie vergezichten. Na de lunch op het terras reden we even
naar Numbrecht. We parkeerden de auto bij slot Homburg en wandelden via een deel van het Klangpfad naar de
stad. Op dit pad staat een aantal panelen met een zonnepaneel voor de energie voorziening. Door op een knopje
te drukken hoor je vogelgeluiden en andere beestjes die daar voorkomen. Op verzoek namen we die ook op in de
zaterdagroute; inclusief de bomenxylofoon.

Terwijl de overigen winkelden en aan een terras begonnen haalden Hans en ik de auto op en parkeerde die op
een kortere loopafstand. Aan het diner schoof die avond ook Ancile aan die ook een dag eerder had geboekt.

Op de vrijdagmorgen liepen we op advies van Willemien Schippers naar Breunfeld; daar had ze al fietsend op
een industrieterrein een “Delikatessen & Geschenke” zaak gezien die de moeite van een bezoek meer dan waard
bleek. We keken onze ogen uit naar al dat lekkers, werden verwend met gratis heerlijke koffie en proefden een
aantal koekjes daarbij. Enkelen kochten wat van dat lekkers. Heen liepen we over Oberbierenbach en terug
liepen we de route van donderdag tegengesteld. We hebben voor het eerst wat regen onderweg.

In het hotel zaten al enkele medewandelaars en langzaam druppelde de rest binnen. ledereen was op tijd zodat
we volgens planning even na 13.30 uur konden vertrekken onder begeleiding van Margit en Dieter van de SGV. (
we wachten wel even op Mariette en Henny. We wisten niet dat die later met Rolf, Rinus en Gertje zouden
meerijden). We maakten een korte wandeling. We zagen bij de Holsteinsmiihle de postkoets en liepen naar de
“Tropfsteinhdhle”. Onderweg kregen we informatie o.a. over het ontdekken van water- en energieadres met een
wichelroede van Margit.

Bij het hotel was de ‘Grillhiuitteal ingericht en konden we de eerste drankjes gezellig samen nuttigen. Ik verkocht
de eerste serie consumptiebonnen en incasseerde de bijdrage voor de SGV begeleiding. Vanwege de latere
aankomst van Rolf c.s. hadden we het grillbuffet besteld voor 19.30 uur.

Daarna waren er de eerste optredens van wat later een hele serie zou blijken. Deze avond noteerden wij
optredens van: Arie Verhaegh (Wolga lied), Ancile Bardoel (fantastisch verhaal), Gertje Raassens (lied Moe van
Toon Hermans) en Mia Smit (mop).

Men ging redelijk op tijd naar bed, want de volgende morgen zouden we uiterlijk om 9.30 uur weer op stap gaan.
Op de zaterdag werden we begeleid door Dieter en Kurt. Op papier was ons verteld dat deze dagtocht ongeveer
18 km zou zijn, maar aan het eind voelde het in dit heuvelachtige gebied wel als een laagland wandeling van 30
km.

Jammer dat het weer wat minder was (maar gelukkig niet zo slecht als eerder was voorspeld). Het beklimmen
van de uitkijktoren werd min of meer afgeraden omdat het zicht niet optimaal was.

De lunchpauze in de hut op de Berliner Platz in het Kurpark was al weer uitgestald toen we daar aankwamen.
Ruime keuze voor iedereen verzorgd door Monique, Ria en José. Ook de fietsers Ad en Arie voegden zich daar
bij ons. Moe maar voldaan werden we , gelokt door een gratis consumptiebon, naar de Grill Hitte gelokt voor een
afsluitend drankje. Het buffet was zo uitvoerig dat van een uitstaltafel buiten de hut gebruik werd gemaakt.

Ook deze avond weer een zeer gevarieerd programma. Optredens van Hans (lied die beide Grenadiere), Henny



(jobje, de buiksprekende sok), Ans en Dirk (voordracht man/vrouw) Helma (playbackende non) en Gertje (2
songs) waren van bijna professioneel gehalte!

Nieuwkomer Dirk werd onderscheiden o.a. vanwege zijn durf om met NW poles te gaan lopen en het volbrengen
van alle afstanden sinds woensdag. Ik hield een enquéte over het systeem van de consumptiebonnen en de
toeslag volgend jaar voor deelnemers die geen lid zijn van WSV Nuenen .Unaniem stemt men daar mee in (de
dwerse stem van Tonny elimineer ik) dus dat gaan we doen indien relevant. Een tafel werd tot in de kleine uurtjes
bezet door een aantal van ons; Tonny van de Wiel ging “kamervreemd” omdat ik haar heuptasje met sleutel mee
naar boven had genomen.

Zondagmorgen vertrok Odette zoals gemeld al direct na het ontbijt, maar de meesten liepen mee met Margit en
Kurt op weg naar het (BPW Bedrijfs) Museum “Achse , Rad und Wagen” in Wiehl. Daar kregen we in twee
groepen een rondleiding. Zelf voegde ik me (met Lau) bij de damesgroep om de toelichting te horen op de
"Sonderausstellung” Freie Fahrt fir Frauen”. Heel interessant maar wel erg veel informatie te verwerken. De
overige deelnemers kregen een rondleiding met toelichting op 5500 jaar cultuur- en techniekgeschiedenis.

Daar gingen we naar het restaurant Am Bahnhof waar voor een heel zacht prijsje een maaltijdsoep werd
geserveerd. De meesten liepen vervolgens mee terug naar het hotel om met de auto de terugweg te aanvaarden.
Wij rekenden af met de heer Wilfried Orth en kregen een fototoestel en een tasje als twee gevonden voorwerpen
mee te nemen. De drankrekening bleek ongeveer net zo hoog te zijn als de opbrengst van de consumptiebonnen
zodat een integrale naheffing niet nodig was. We reden op de terugweg via Kempen , reserveerden een tafel in
een Spaans restaurant, liepen nog wat rond in de plaats van Thomas a Kempis en aten met 9 een gezellig
afscheidsdiner.

De begeleiders van de SGV willen in 2009 (eind augustus vermoedelijk) met een groepje naar Nuenen komen en
vragen advies en begeleiding. Wie wil mij helpen dat verder uit te werken, ik heb al wel enkele ideeén?
Overigens zijn suggesties en wensen voor ons weekend van volgend jaar welkom, evenals hulp bij de verdere
invulling. Er zijn wel stemmen opgegaan om de groep niet te groot te maken. We hebben daarom inmiddels
besloten te zoeken naar een hotel waar rond 45 personen terecht kunnen en mede op basis van de beschikbare
capaciteit (bedden en ontspanningsruimte) van het gekozen hotel zonodig een maximum te gaan stellen aan het
aantal deelnemers. Op = Op zal dan gelden waarbij natuurlijk eerst onder onze leden wordt geworven!

Willy van Dijk



