
Orientatie in het Westerwald 
 Zolang ik nog geen bestemming heb gevonden voor het eerstvolgende wandelweekend blijf ik attent 
op mogelijkheden. Mede dank zij een hotelbon die ik van onze oudste dochter Mérei had gekregen 
zijn Ans en ik van 27 tot en met 29 oktober naar een hotel in Atzelgift in het Westerwald geweest. 
Volgens de routeplanner zou het net geen 240 km zijn maar die had geen rekening gehouden met 
een wegomlegging vlak voor het eindpunt. Zodoende en mede omdat we een kleine omweg maakten 
naar het heel mooie plaatsje Hachenburg reed ik op de heenweg 245 km. De heenreis verliep vrij 
voorspoedig maar het laatste deel heb je geen autobaan en dat kost dus relatief veel tijd. Ter zake: 
Het Westerwald is een mooie wandelomgeving; het ligt ten zuidoosten van het Bergisches Land, ons 
bekend van de twee wandelweekenden in Bierenbachtal en eerder in Rodt / Marienheide. Op de 
heenweg hebben we een korte stop gemaakt in Weyerbusch. Daar was Friedrich Wilhelm RAIFFEISEN 
burgemeester en als oud employé van de Rabobank dus een verplicht nummer voor mij om daar de 
lunch te gebruiken. Daarna zijn we doorgereden naar het heel bezienswaardige stadje Hachenburg, 
volgens de legenda van de Duitse Generalkarte een omweg waard. Het bezoek loonde zich zeker. De 
zeer vriendelijke dame bij de VVV voorzag me van relevante informatie en ik kocht een topografische 
kaart van de directe omgeving waar ook het plaatsje Atzelgift, waar we zouden gaan logeren, 
opstond. 
De tweede dag was het heel mooi wandelweer en we maakten een fijne dagwandeling. Ondanks de 
kaart verliep de wandeling niet vlekkeloos; de aanduidingen waren niet zoals we in Nuenen van het 
knooppuntennetwerk gewend zijn! Eenmaal was een hardloper/jogger behulpzaam om ons weer in 
de juiste richting te brengen en nog mooier was de ontmoeting met de burgemeester van het 
naburige dorpje Limbach. Hij was heel enthousiast over de mogelijkheden in de Kroppacher Schweiz 
zoals deze deelstreek kennelijk heet. Hij gaf enkele suggesties voor de verdere invulling van de 
wandeling waar we mooi gebruik van maakten. De ’Schieffergrube Assberg’ ,een stilgelegde 
afgraving, was inderdaad heel interessant. Ik wisselde wat gegevens met hem uit wat op 30 oktober 
al resulteerde in een mailtje met suggesties en verwijzingen. Hij roemde de omgeving van Rehe / 
Rennerod. Ik moet de details nog eens natrekken maar de hotelmogelijkheden met voldoende 
capaciteit voor onze groep zijn in deze streek niet erg ruim. Deze wandeling voerde o.a. langs een 
klooster annex brouwerij Marienstatt. Het frisse vers gebrouwen ‘oktoberbier’ smaakte heel lekker. 
 Ans was bij terugkomst in het hotel zo moe dat een korte bedrust nodig was en ik masseerde mijn 
spieren in het zwembad. Mijn voet had zich, dankzij de periodiek rusten, aardig goed gehouden. 
Maar ik zal toch blij zijn als het geplande bezoek aan de orthopeet afdoende resultaat zal opleveren 
zodat ik weer aan onze eigen wekelijkse wandelingen kan deelnemen.  
De volgende dag was en bleef heel mistig, nagenoeg geen uitzicht en dus geen interessant 
wandelweer. Daarom besloten we al de terugreis te beginnen en een bezoek te brengen aan de stad 
Siegburg, daar kwamen we nagenoeg langs. Een beetje een sfeerloze stad. De Benedictijner abdij 
Michaelsberg was net iets te ver en te veel om die te beklimmen maar de overige 
bezienswaardigheden hielden we ook redelijk snel voor gezien. Een korte lunch en we vertrokken. 
We besloten op deze terugweg een klein ommetje te maken naar het Rhein Ruhr Centrum in 
Muhlheim. Daar waren we vaker en ook nu moest de portemonnaie enkele keren getrokken worden. 
Daar besloten we dit korte midweektripje met een afsluitend avondeten in het warenhuis Karstadt. 
 Zodra ik meer informatie gevraagd en gekregen kom ik terug op de mogelijkheden voor ons 
weekend want de omgeving en afstand zijn interessant genoeg. 
 Willy en Ans  
 
 
 
Vierdaagse Nijmegen 
 In 2009 hebben de volgende leden de Vierdaagse van Nijmegen met succes gelopen: 
 Roy Beeby, Helma Engelenburg, Hans van Erp, Mark van Keulen, Fred Scholten, Francine van 
Vleuten, Annie van de Ven.  
 



Hierbij het relaas van Annie. 
 Ook ik heb de vierdaagse van Nijmegen gelopen samen met zus Diny en haar man Kees. 
 Vanuit Wanroy vertrokken we naar Cuyk om de trein te nemen naar Nijmegen. Om klokslag kwart 
voor zeven vertrokken we iedere dag en kwamen iedere dag om kwart voor vier binnen, behalve 
vrijdag toe was het wat later vanwege het grooooote onthaal van vele mensen. Donderdag zag Roy 
mij onderweg. We hebben genoten van de dagen en van al het publiek aan de kant, en kwamen 
voldaan aan op de finish. 
 Annie van de Ven. 
 
Stukje LAW in de Ardennen. 
  
 Zaterdag 27 juni was het weer zover: een mooie wandeling in de Ardennen georganiseerd door 
OLAT. 
 Cor, Sjaak, Anne-Marie, Lau, Mieke, Cor, Krystyna, Marita, Joep en ik stapten om half 8 ’s ochtends al 
in de bus. Brood en snoep paraat voor het ultieme schoolreisjesgevoel gedurende de lange rit naar 
Dinant. We kozen voor de 17,5 km. Bij ons startpunt Anseremme eerst nog wat koffie en toen op 
pad, de GR 127 op. Vrijwel meteen lieten we de huizen achter ons en gingen we de bossen in. Mooie 
lommerrijke paden, een prachtig kasteel, glooiende natuur en plots een redelijk lange steile helling. 
Oei, dat beloofde wat… Langs het spoor, over een brug en dan een prachtig uitzicht over een dal. Na 
een afdaling, een pad langs de Lesse.  
Daar was het wel erg druk met kanoënde toeristen en kijkers op de kant. De soeppost was na 8,8 km. 
Het hartige soepje verzorgd door OLAT ging er goed in.  
Weer verder door de bossen, helling op, helling af. Bij een drietal lastige afdalingen waren stalen 
ladders gemonteerd. Bij het doorkruisen van een pas geveld bos vol losliggende takken ging het even 
mis. Een van de Corren maakte een schuiver en blesseerde zijn neus… Ai!  
Tegen 5 uur kwamen we aan op het terras in Houyet (als laatsten?).  
Het was een prachtige wandeling. Wellicht eind oktober nog eens?  
 Reina 
 
 
 
 OP EEN MOOIE PINKSTERDAG…..  
Mede omdat een vorige wandeling in Zuid-Limburg ons goed was bevallen gingen Ans en ik op de 
tweede Pinksterdag weer met de trein daarheen.  
 Het was voor mij ook een beetje een compensatie voor de gemiste ochtendwandeling op de eerste 
Pinksterdag, toen zijn we samen naar de vroege mis geweest (als ik was gaan wandelen zou ik 
waarschijnlijk te laat in de kerk zijn). We kozen ervoor om in principe van station naar station te 
lopen omdat niet duidelijk was hoe ver Ans het aan zou kunnen met het warme weer. We namen de 
intercitytrein naar Heerlen en vandaar de stoptrein richting Maastricht. 
 Bij het station Klimmen-Ransdaal eruit om richting Schin op Geul en Valkenburg te wandelen. 
Op goed geluk kozen we ervoor de route met de blauwe paaltjes te volgen, het had er alle schijn van 
dat die in die richting liep. Het werd een heel mooie wandeling met leuke vergezichten. In Schin op 
Geul hielden we een korte pauze op een bankje in de buurt van het station. We hadden geluk; terwijl 
we daar zaten maakte de stoomtrein van de Miljoenenlijn een tussenstop. Na deze rust liepen we 
het wandelpad langs de Geul naar Valkenburg. Daar hadden we veel beschutting van de mooie oude 
loofbomen. We passeerden kasteel Schaloen en kasteel Oost (omgeven door een mooi park). We 
kwamen zo doende aan de verkeerde kant het drukke Valkenburg binnen en moesten ons een weg 
banen door de drukke straatjes en de uitpuilende terrassen naar het station. Na een royale pauze op 
het terras van het hotel tegenover het station de trein naar Maastricht genomen. Ondertussen had ik 
geconstateerd op een van de twee borden bij het station dat de paaltjes onderweg een onderdeel 
vormden van het wandelroute netwerk van Valkenburg.( ook allemaal korte lusjes zoals bij ons 
netwerk) Voor de volgende keer moet ik toch vooraf een kaart gaan kopen om zekerder te zijn van 



de keuze van een route. Op het station van Maastricht haalde ik de beschrijvingen van de NS routes. 
Omdat we goede herinneringen hebben aan de keuken van het Argentijnse restaurant Evita hebben 
we daar met een heerlijk etentje deze mooie dag afgesloten. ( Eerder deed ik al vaker een oproep om 
met de NS voordeeluren kaart gezamenlijk daar te gaan wandelen moeten we toch eens 
organiseren?)  
 
 
Start van het Winterseizoen 
 Inmiddels zijn er twee zondagmorgenwandelingen geweest. 
 Op 7 oktober liepen we aan de hand van de beschrijving van onze interne route nummer 12. Deze 
voert ongeveer 9.5 km lange tocht langs de Papenvoortsedijk naar Stiphout en dan aan de overkant 
van de Gerwenseweg door de bossen en over de Geeneindsche Heide terug naar ons vertrekpunt bij 
het van Gogh Documentatiecentrum. Het was heel fijn wandelweer; ik maakte enkele sfeerfoto's. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Op 14 oktober waren er meer dan 30 wandelliefhebbers om op deze morgen mee te lopen op route 
nummer 13. Deze route is bijna 10 km lang en bracht ons op de Papenvoortsche Heide. Fantastisch 
wandelweer en mooie herfstkleuren te bewonderen.  
Zie de mooie foto’s van Ernst Knoeff. 
  
 Alle deelnemers verbazen zich er over dat niet meer (aspirant)leden ( en introducés) komen 
genieten van het mooie dat de directe omgeving te bieden heeft. 
 Zoals bekend wijzigt het startpunt elke maand, deze maand is dat het van Gogh 
Documentatiecentrum achter het gemeentehuis en in november wordt dat vanaf de parkeerplaats 
bij EMK op het Wettenseind. Wij zien jullie graag komen! 
 De andere foto's kun je zien op de foto-pagina. 
 
Ziek 
Ons is ter ore gekomen dat Richard Verhoeven weer in het ziekenhuis is opgenomen. 
Problemen met keel en slokdarm. 
 Wij wensen Richard en Tonnie heel veel sterkte toe. 
 
 
Teek 
Na een onderbreking ivm mijn vakantie, zal ik op 26 augusuts weer meewandelen. 
 Ik wil je waarschuwing voor teken nog eens onderstrepen, want ik bemerkte eind juni een rode kring 
om een insectenbeet (de teek heb ik niet gevonden) en uit bloedonderzoek is gebleken dat ik een 
borrelia-infectie (lyme) heb opgelopen. Hopelijk is de antibioticakuur afdoende geweest om de 
infectie te bestrijden. 
 De arts vertelde dat er in de regio Eindhoven meer besmette teken voorkomen dan in andere delen 
van het land. 
 Vriendelijke groet, 
 Keete Jansma  
 
Reactie op website  



Hoi Willy, 
 Ook ik wil reageren op de mooie site van wsv. 
 Helaas zit ik niet zo vaak achter de computer, maar beter laat dan nooit . 
 Ik geniet zo veel mogelijk van de wandelingen, en heb respect voor het vele werk dat jullie verzetten 
voor deze gezellige club, hopelijk kunnen we er nog lang van genieten. 
 Willy nog veel sucses met de voorbereidingen van het gezellig weekend, we kijken ernaar uit.  
 Groetjes Annie van de Ven  
 
Wandelen in Zuid-Limburg  
 Al eerder suggereerde ik om, onder gebruikmaking van de faciliteit op de NS voordeelurenkaart ( 
iedere bezitter kan met 4 personen gereduceerd reizen), op een zondag met een groepje met de 
trein naar Zuid-Limburg te reizen om daar een ietwat inspannender wandeling te gaan maken. Wij ( 
Ans en ik) deden dat op zaterdag 14 juli. 
 Het beloofde een redelijk zonnige en droge dag te worden, dus als afkicken van de vakantie-
wandelingen in Oostenrijk en ter voorbereiding op het wandelweekend een mooie gelegenheid alle 
voor een geaccidenteerd terrein benodigde spieren te gaan gebruiken.We zouden een oudere 
beschreven NS wandeling gaan maken vanaf station Schin op Geul. Helaas werkte de NS niet 
optimaal mee waardoor we in Heerlen de aansluitende trein misten; maar met een halfuurdienst is 
dat niet echt een probleem; we konden nu lekker rustig koffie drinken. Wij kunnen iedereen 
aanraden daar te gaan wandelen. Mede omdat de routebeschrijving oud was (ik schat van de jaren 
80!) en ook toen al niet echt uitgepijld is het meenemen van een detailwandelkaart eigenlijk aan te 
bevelen. Wij liepen nu af en toe wat extra kilometers en door het aanleggen van een nieuw brugje in 
Wylre zetten ze ons daar ook op het verkeerde been. Daardoor moesten we de laatste kilometers 
een minder interessante route lopen. 
(Later vond ik thuis een vrij recent krantenknipsel uit het Eindhovens Dagblad met een verwijzing 
naar www.wandelzoekpagina.nl; daar zou een beschrijving van een andere route Schin op Geul-
Gulpen zijn te downloaden). Wij hebben een fantastische wandeldag gehad; onderweg hebben we 
weliswaar de regencape even omgehangen maar het was maar een zielig miezerbuitje dat ons ten 
deel viel. Ook het rechtsom wandelen (beginnen langs kasteel Genhoes en kasteel Schaloen, via het 
Gerendal, Berghof, Beertsenhoven , kasteel Wylre) is aan te bevelen omdat andersom vanaf Wylre 
omhoog richting Gulpen mij veel moeilijker lijkt dan de toch geleidelijke stijgingen die wij te lopen 
kregen. Terug in Schin op Geul namen we de trein naar Maastricht om daar de dag af te sluiten met 
een etentje bij een - ons al bekende - voortreffelijke Argentijn.We hebben afgesproken dat we dit 
jaar zeker nog eens daar in Zuid - Limburg vanaf een ander station een dergelijke wandeling zullen 
gaan maken. 
 Liefhebbers kunnen ons daarvoor benaderen! 
Willy 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 Hallo wandelaars 
 Mijn naam wordt nogal veelvuldig vermeld in de stukjes van Hans. 
 Inderdaad heb ik moeite om mijn tempo aan te passen maar ik ben dan ook samen met Cor aan het 
trainen voor de Kennedymars. En aangezien wij graag de 80 km lopend willen afleggen en wij samen 
dezelfde snelheid kunnen ( en willen) halen, willen wij deze uiteraard ook in onze trainingen 
vasthouden. Toen Hans nog snel kon lopen hoorden je hem niet, maar nu proef ik toch enige 
frustratie. Ik mag Hans erg graag, dus ik vind het wel grappig. 
 Beste Hans ik wens je daarom een spoedig herstel en hoop dat je weer snel, een voor jouw prettig 
tempo, opgebouwd hebt zodat je toch kunt deelnemen een de 4daagse in Nijmegen.  
 Groetjes, Dolores  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Hans en Willy, 



 Natuurlijk is dit ook voor de andere bestuursleden maar ik denk dat jullie twee het meeste met de 
website werken. 
 Mijn ervaring met een Blog is dat het een erg beperkt communicatie middel is waarbij de blog 
owner(s) de onderwerpen bepalen en de lezers alleen kunnen reageren. 
 Graag heb ik een soort forum waarbij iedereen een eigen onderwerp kan openen. Zo loop ik a.s. 
weekend de Kalorama mars in Beek bij Nijmegen op zaterdag en zondag. Ik wil dan 60 Km gaan 
wandelen en afhankelijk of er liefhebbers zijn die mee gaan (vervoer is gratis want ik heb een lease 
auto) loop ik twee maal 30 Km of op zaterdag 40 Km en op zondag 20 Km. Dit lijkt mij een valide 
onderwerp voor een forum. Als dit in een blog moet dan moet ik (of ieder ander die iets wilt starten) 
eerst een mailtje naar de blogbeheerder sturen. Deze moet tijd/mogelijkheid/zin hebben om dit op 
de site te zetten, enz. enz. De spontaniteit (en gemak) om iets op de site te zetten is volgens mij zo 
veel minder.  
 Groetjes en tot woensdag (Ja hij komt weer eens opdagen) .  
 Fred Scholten,  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
   
   
 


