Het wandelweekend van WSV Nuenen in 2023 was in de Duitse Eifel vanuit hotel Seemdéwe in Einruhr
(gemeente Simmerath). We waren met 19 deelnemers. Enkele trouwe deelnemers konden er dit keer niet
bij zijn, ieder vanwege een specifieke reden, dus de animo om (weer) mee te gaan met het wandelweekend
was vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Einruhr ligt mooi aan een uitloper (Obersee) van de Ruhrstausee. De eerste wandeling op vrijdagmiddag
begon met een fraaie boottocht die startte direct voor het hotel en eindigde bij de Urftstaumauer, een
aloude stuwdam in de Urft (zijrivier van de Ruhr). De boottocht was mooi en ook stil dankzij de elektrisch
aangedreven motor die nauwelijks geluid maakte, waardoor we van de rust op het stuwmeer konden
genieten. Het was vrijwel droog (in tegenstelling tot de stromende regen van enkele uren eerder op de
heenweg naar Einruhr), waardoor je ook op het bovendek kon zitten genieten van de natuur.

Bij de Urftstaumauer begon de eerste wandeling door het bos met steeds uitzicht op het stuwmeer. Erg
mooi, “wildromantisch” zoals een mooie Duitse term het beschrijft. Tijdens de wandeling was er nog maar
een beetje regen, de regen werd steeds minder en uiteindelijk hebben we na de wandeling zelfs nog op het
zonovergoten terras van hotel gezeten en wat gedronken. ‘s Avond hadden we in het hotel het diner, een
vast menu voor alle halfpensiongasten: Tomatensoep, vis met kerriesaus, gekookte aardappelen en
spinazie, gevolgd door bananencreme als desert.

De wandeling op zaterdag voerde over een mooi pad langs de zuidelijkste uitloper van de Obersee richting
Dedenborn, deels over de Eifelsteig. Eerst ging het geleidelijk omhoog, een mooi stuk door het bos waar
alles frisgroen was door de regen van dag ervoor. Het waren mooie paadjes, gelukkig grotendeels met wat
steentjes waardoor minder glad dan met alleen de natte ondergrond. Een korte pauze hadden we op een
mooie plek in het bos met voldoende (nieuwe) bankjes langs het pad en het beekje. Daarna volgde een
mooie afdaling langs het ruisende beekje. Nadat we het bos verlaten hadden en in open terrein kwamen,
waren we snel bij de picknickplaats bij Parkplatz Finkenauel, prima bereikbaar voor Cor en Dim die weer
voor een uitstekende lunch hadden gezorgd met voor elk wat wils en uiteraard traditiegetrouw ook weer
volop Buttermilch. Terwijl we op de picknickplaats zaten, kwam de zon erdoor en was het genieten van de
welverdiende pauze en heerlijke lunch.

Na lunch ging de wandeling verder. In het dorpje Erkensruhr hebben enkelen nog even in de St.
Hubertuskapelle gekeken, een klein kerkje met moderne glas-in-lood ramen. Toen we weer in Einruhr
kwamen, zijn we zoals gebruikelijk neergestreken op het terras van het hotel en hebben weer lekker in de
zon wat gedronken met uitzicht op het water van de Obersee. Een mooie, relaxte afsluiting van deze fraaie
wandeldag. Het diner deze zaterdag bestond uit kippensoep, Kassler met frites en bonensalade gevolgd
door een dessert. En omdat het erg mooi weer was, konden we na het diner nog lekker op het terras van
het hotel zitten.

Na nog een mooie wandeling op zondagochtend en een afsluitende lunch (Eintopf), was het
wandelweekend 2023 al weer voorbij. Het was weer een heel mooi en zeer geslaagd wandelweekend! Veel

dank aan allen die aan de organisatie van dit wandelweekend hebben meegedaan!

Ine van Aken



