Wandelen in Zuid-Limburg

Al eerder suggereerde ik om, onder gebruikmaking van de faciliteit op de NS voordeelurenkaart (
iedere bezitter kan met 4 personen gereduceerd reizen), op een zondag met een groepje met de trein
naar Zuid-Limburg te reizen om daar een ietwat inspannender wandeling te gaan maken. Wij ( Ans en
ik) deden dat op zaterdag 14 juli.

Het beloofde een redelijk zonnige en droge dag te worden, dus als afkicken van de vakantie-
wandelingen in Oostenrijk en ter voorbereiding op het wandelweekend een mooie gelegenheid alle
voor een geaccidenteerd terrein benodigde spieren te gaan gebruiken.We zouden een oudere
beschreven NS wandeling gaan maken vanaf station Schin op Geul. Helaas werkte de NS niet
optimaal mee waardoor we in Heerlen de aansluitende trein misten; maar met een halfuurdienst is dat
niet echt een probleem; we konden nu lekker rustig koffie drinken. Wij kunnen iedereen aanraden daar
te gaan wandelen. Mede omdat de routebeschrijving oud was (ik schat van de jaren 80!) en ook toen
al niet echt uitgepijld is het meenemen van een detailwandelkaart eigenlijk aan te bevelen. Wij liepen
nu af en toe wat extra kilometers en door het aanleggen van een nieuw brugje in Wylre zetten ze ons
daar ook op het verkeerde been. Daardoor moesten we de laatste kilometers een minder interessante
route lopen.

(Later vond ik thuis een vrij recent krantenknipsel uit het Eindhovens Dagblad met een verwijzing naar
www.wandelzoekpagina.nl; daar zou een beschrijving van een andere route Schin op Geul-Gulpen
zijn te downloaden). Wij hebben een fantastische wandeldag gehad; onderweg hebben we weliswaar
de regencape even omgehangen maar het was maar een zielig miezerbuitje dat ons ten deel viel. Ook
het rechtsom wandelen (beginnen langs kasteel Genhoes en kasteel Schaloen, via het Gerendal,
Berghof, Beertsenhoven , kasteel Wylre) is aan te bevelen omdat andersom vanaf Wylre omhoog
richting Gulpen mij veel moeilijker lijkt dan de toch geleidelijke stijgingen die wij te lopen kregen.Terug
in Schin op Geul namen we de trein naar Maastricht om daar de dag af te sluiten met een etentje bij
een - ons al bekende - voortreffelijke Argentijn.We hebben afgesproken dat we dit jaar zeker nog eens
daar in Zuid - Limburg vanaf een ander station een dergelijke wandeling zullen gaan maken.
Liefhebbers kunnen ons daarvoor benaderen!
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